
 
Datum: 31 - 01- 2024 

 

 

Naam kind:…………………………………………………………………………………..  

 

Deze middag ging het verhaal over: Het 9de gebod.                                                                                 
Het is stil geworden in de hof van Gethsémané. De soldaten hebben de arrestant Jezus meegenomen naar 

het huis van hogepriester Kajafas. Nu ze Hem eindelijk gevangen konden nemen, moeten ze iets bedenken 

waarvan ze Hem kunnen beschuldigen. Dat is het enige dat ze willen, Hem weg hebben. Kajafas neemt het 

woord. ‘Deze Man is de dood schuldig! Laat de getuigen komen, zodat we een oordeel kunnen vellen’. Ze 

zoeken getuigen en dat lukt bijna niet. Dan vinden ze toch nog twee getuigen en zij zeggen: ‘Hij heeft 

gezegd: Ik kan de tempel Gods afbreken en in drie dagen deze weer opbouwen.’ Sommigen knikken, 

anderen doen of ze heel verbaasd zijn en slaan de hand voor de mond ‘Ohhh’. Maar Jezus bedoelde hier 

Zijn lichaam mee, dat na drie dagen weer uit het graf zou opstaan. ‘Nou?!’ roept Kajafas uit. Hoort U dat? 

Antwoord u niets? Er komt geen antwoord. Jezus zwijgt.  Op zulke onzin, al die valse beschuldigingen wil Hij 

geen antwoord geven. De hogepriester vraagt: ‘Bent U de Christus, de Zoon van de levende God of niet?’ 

Jezus antwoord: ’U hebt het gezegd, Ik ben het! En u zult de Zoon des mensen zien, zittende aan de 

rechterhand van de kracht van God en komende op de wolken van de hemel’. De hogepriester gaat staan 

en scheurt zijn kleren, zogenaamd heel boos en zegt: ‘Hij heeft God gelasterd’. Met onze eigen oren 

hebben we het gehoord. Wat vinden jullie?’ vraagt hij. Hij liegt toch?  ‘Nu hebben wij genoeg bewijs. Hij is 

schuldig en verdient de doodstraf!’ Hij moet sterven. Iedereen knikt instemmend. ‘Ja , Jezus moet sterven!’ 

Maar is dat wel eerlijk? Heeft Jezus de dood verdiend? Nee! Toch wil Hij vrijwillig de dood in gaan om 

zondaren te redden. Omdat de Heere Jezus onschuldig wilde sterven kunnen wij een nieuw hart krijgen. De 

Heere Jezus droeg de straf voor iedereen die in Hem gelooft! 

 

De leertekst is:  

U zult niet liegen tegen uw naaste (Exodus 20:16) 

  

Opdracht: Streep de letters q, w, x en y weg. Welke zin staat er nu?................................................... 

 
Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (14-02-2024) inlevert op de club, dan krijg je een 

extra spaarpunt!  

Als je de Bijbeltekst kunt opzeggen krijg je ook een extra punt! 


